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DOCENTENHANDLEIDING  

MODULE 7 
MUSICEREN: ZINGEN JOHN BROWN’S BODY 
Doel: Aan het einde van deze module kunnen de leerlingen het lied 
John Brown’s body zingen, al dan niet met een eigengemaakte tekst. 
Duur: 25 minuten 
Benodigdheden: eventueel audiofragment John Brown’s body 
 
Het praktische onderdeel in deze les in zingen. De melodie van ‘John Brown’s body’ 
kennen we in Nederland allemaal als de melodie van ‘Lief klein konijntje’. Dit lied is 
een lied dat komt uit de Amerikaanse Burgeroorlog en gaat over een soldaat die 
vocht voor de vrijheid van slaven. Let op: De tekst van John Brown’s Body gaat over 
soldaten in de oorlog en is geen vrolijke tekst. 
 
Een eenstemmige en een meerstemmige uitwerking, met geluidsfragmenten, vindt 
u in de dropbox. Daarnaast vindt u in de dropbox ook een begeleidingstrack die de 
leerlingen kunnen gebruikten tijdens het schrijven van hun eigen tekst. 
 
Opdracht 1 (zelfstandig):  
Luister naar de uitvoering van ‘John Brown’s body’ van het orkest. Welk 
Nederlandstalig lied herken je hierin? 
Lief klein konijntje 
 
Opdracht 2 (klassikaal):  
Zing gezamenlijk met de klas ‘John Brown’s body’. De tekst vind je op de volgende 
pagina. 
 
Opdracht 3 (groepen):  
In andere modules heb je kennis kunnen maken met het orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht. Schrijf op de melodie van het couplet een nieuwe tekst die gaat over 
dit orkest.  
Tijdens het samenwerken wordt er gewerkt met ‘Taken voor Coöperatief leren’. Er 
wordt, als het nog kan, een taak gekozen die nog niet gedaan is en er wordt 
naderhand weer besproken hoe de samenwerking ging door een tip en een top 
voor iedereen. 
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Opdracht 4 (klassikaal):  
Zing samen met je hele klas nog 1 keer het lied. Steeds als er een nieuw couplet 
begint presenteert 1 groep hun geschreven tekst. Spreek vooraf af op welke 
volgorde jullie gaan presenteren.  
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JOHN BROWN’S BODY TEKST 
 
Couplet 1 
John Brown’s body lies a-mouldering in the grave (3x) 
His soul is marching on! 
 
Refrein 
Glory, glory, hallelujah! (3x) 
His soul is marching on! 
 
Couplet 2 
He’s gone to be a soldier in the army of the Lord (3x) 
His soul is marching on! 
 
Refrein 
 
Couplet 3 
John Brown’s knapsack is strapped upon his back (3x) 
His soul is marching on! 
 
Refrein 
 
Couplet 4 
His pet lambs will meet him on the way (3x) 
They go marching on! 
 
Refrein 
 
Couplet 5 
They will hang Jeff Davis to a sour apple tree (3x) 
As they march along! 
 
Refrein 
 
Couplet 6 
Now, three rousing cheers for the Union (3x) 
As we are marching on! 
 
Refrein 
 
 
 


